İŞÇİ HAREKETLERİ 


Yurtta: 

Grev, Toplu Sözleşme ve Lokavt 
Kanunu, 24 Ağustosta yürürlüğe girdi. Bu tarihten beri, işçi ve sendikacı çevrelerinde, üzerinde en fazla durulan konu. patronlarla toplu sözleşme - imzalama hazırlıklarıdır. 
Sendika çevrelerinde hummalı bir faaliyet var. Çeşitli iş kollarına mensup sendikacılar, işçinin yararına olacak şartları, patronlarla pazarlık konularını tesbit etmeğe çalışmaktadırlar. 


zi Toplu sözleşme için hemen teşebbüse girişen sendikalardan biri Zonguldak Maden İşçileri Sendikasıdır. 
Sendika yöneticileri, Ereğli Kömürleri İşletmesi Müdürlüğü ile temaslarında, düşük olan en az gündeliklerin yükseltilmesi ve iş güvenliği üzerinde durdular. 
Sendikası da daha beş toplu söz- 


Ə İzmir Sürücüler 
Buca Belediyesine ve müesseseye başvurarak leşme isteğinde bulundu. Kendilerine başvuruları kurumlar isteği kabul 
ettiklerinden, İzmirde, 8 Eylül 1963 
günü toplu sözleşme pazarlık toplantılarına başlandı. Sürücüler Sendikası idarecileri, ulaştırma ücretlerinin artırılmasını, hayvan yemi fiyatlarının ve vergilerin indirilmesini, şehirde arabalara konan yasak bölgelerin azaltılmasını istediler, 


e İlk Toplu Sözleşme teşebbüslerinden biri de İstanbulda yapıldı. 
Dök-İş Sendikası temsilcileri Denizcilik Bankası Müdürlüğü ile toplu iş anlaşması için temasa geçtiler. Dok- 
İş Sendikası bu temaslarında, Haliç, 
Çamaltı, Hasköy, İstinye ve İzmir 
Alaybeyi tersanelerinde, Liman İşlet- 


Balat ve Şehir Hatları 
Bakım-Tamir Atölyelerinde çalışan 
12000 işçinin zam meselesi ve sosyal haklarının tanınmasında ayak 


diredi, 


© Tekstil Sendikası yöneticileri de, on günlük bir hazırlıktan sonra, 
Eylül ayı içinde, 28 patronla toplu sözleşme konuşmalarına başladılar. 
Sendika idarecileri, en çok, düşük olan gündelikler meselesini ele aldılar, 


mesinde, 


© Lastik-İş Sendikası da, İstanbul, 
İzmit, Ankara, ve Samsun illerinde patronlarla toplu sözleşme konuşmalarına girişti. Lâstik-İş idarecilerinin önemle ele aldıkları konulardan biri de sezon meselesi oldu. Sendikacılar, fabrika iç yönetmeliklerinden sezonun kaldırılmasını ve ücretlerin pahalılıkla ayarlanmasını istediler, 


Dünyada: 


© İspanyanın Asturya bölgesi kömür madenlerindeki grev, İspanyol işçilerinin Franko diktatorasına karşı savaş azminin yeni bir gösterisi oldu. 
Franko idaresi grevcileri yıldırmak için lokav ilân etti. Fakat bu lokavt hiç etkili olmadı. Grev hareketi 
Leone bölgesine doğru yayıldı. Grevciler gündeliklerinin artırılmasını. tutsak edilen arkadaşlarının serbest bırakılmasını ve teşkilâtlanma haklarının çiğnenmemesini istediler. 


6 Brazilyanın Minzores bölgesinde 
20 bin metalürji işçisi, gündeliklerini 
artırmayı kabul etmiyen eyalet idaresine karşı grev ilân ettiler. Eyalet ve patron temsilcileri, sendika idarecileri ile konuşmalara girişmek ve onlârın isteklerinden birçoğunu kabul etmek zorunda kaldılar. 


Askeri Mahkemenin kararı 


Eskiden «Şeriatin kestiği parmak acımaz» derlerdi, şimdi «kanunun kestiği parmak acımaz» düğünler bu aciyi hiç denemiyenlerdir: Hak etmedikleri için değil, çokluk kanün satırını kendi ölerinde tuttukları veya tutanların gölzəlimlə yaşadıkları için denemiyenler. Yoksa kanunun da kestiği parmak acir ve-bazan-bir kişinin, birkac kişinin acısını bütün bir halk deya 

Geçen Mayısta başarısız bir hükümet devirme denemesi “yapan genç subayların, Harbiye öğrentilerinin muhakemesi sona erdi. Ankara Sikiy önetim Mahkemeleri binlerce ailenin ve halkin heyecanla beklediği karan bildirdiler. 
Yedi kişiye ölüm cezası verildi, müebbet, ağır ve hafif hapis cezası giyenlerin sayısı üç yüze yaklaşıyor. Hüküm belki kanuna uygundur. amma halkın beklediği, istediği hüküm değildir. Halkın iradesine uygun olmuyan bir hüküm, kanuna uygun olsa da, âdilce bir hüküm sayılamaz. 

21 Mayısçıların, amaçlarına ulaşmak için başvurduklamn yol doğru bir yol 
olmıyabilir. k kanun karşısında sueliolabilirler, Fakat verilen cezayı hak etmiş oldüklürinin millet önünde isbatı gerekmez miydi? Bunu ispatın pek kolay ölmiyacağı anlaşılmış olmalı ki, sözde açık vapılan muhakemeler gerçekte tamamiyle kapalı geçti; sanıkların savunmaları halka duyuruladı. muhakemede olup bitenlerin açıklanması sıkıyönetim bahanesiyle ve sıkıyönetim eliyle vasak edildi. 

öl Mayıs sanıklarının kendilerini nasıl savunduklarını bilmiyoruz. Ama Atatürkün gençlere öğütleri her Türk gencinin ezberindedir: “Türk genci, sen relimin ve inkilâbın təbibi ve bekçisisin. Bunları zayıf düşürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı, bir hareket duydun mu, artık bu memleketin polisi vardır, jandarması vardır; ordusu vardır, adliyesi vardır, demiyeceksin. 
Hemen EE edeceksin ve kendi eserini koruyacaksın: » 

27 Mayısçı gençler, genç subaylar bu öğütlerden aldıkları kuvvet ve inançla 
ayaklanarak gerici hükümeti devirmişler, düşük idarenin memlekete 'açtığı derin yaraları” sarmayı, halkın muhtaç olduğu sosyal veekonomik reformin gerçekleştirmeyi. Atatürkün ülkülerine; “Yurtta sulh, cihanda sulh» politikasına dönmeyi vaadetmişlerdi. Fakat getirdikleri yeni Anayasanın her şeyi çözeceğine inanarak, iktidarı halkın sesine kulakları tikal eski siyaset kurtlarına kaptırdılar. Çok geçmeden de ümitlerinin boşa çıktığını gördüler. 
Anayasa, hâlâ yürürlükte tutulan” ve üstelik yenileri de eklenen antidemokrätik kanunların gölgesinde kaldı. Sosyal: reformlar askıda bırakıldı. Anayasanın işçiye vaadettiği grev hakkı, daha çok; patronun yarasına işliyebilecek 


bir «Grev ve Lokavt» kanunu doğurdu. Harpçı politika yine de değişmedi. 
Askeri masraflar, halkın katmerleşen sefaleti pahasına, daha da artırıldı. 
Atatürkün ülkülerini savunmak suç sayılır oldu. Gericilere halkın artan hoşnutsuzluğunu diledikleri gibi sömürmek serbestisi verildi. Yassıada mahkümları salıverildi. Faşistler büsbütün gemi azıya aldılar. Hükümete, orduya, 27 Mayısçı genç subaylara, azara getirdiği Anayasaya açıktan açığa diş bileniyordu. Durum birçok bakımdan 27 Mayıs öncesinden farksızdı. 
Atatürkün çağrı-öğütleri gençler arasında yeniden sık sık tekrar edilmeğe başladı ve 21 Mayıs patlak verdi. 

Suçlu kim? Askeri Mahkemenin kararına bakılırsa, sadece ayaklanan genç subaylar ve öğrenciler. 

Fakat bu karar Atatürkü de, 27 Mayısı da mahküm etmiyor mu? 

Bu karar gericilerin, Atatürk düşmanlarının. istedikleri, bekledikleri karardır. ve düpedüz Yassıada Mahkemesinin verdiği kararın kefaretini 


ödemektir. 


sən s irticun imhası için gerekli tedbirleri almış olmak lâzımdır. Bütün millet emin ve müsterih. olsun ki, bu inkılâbı yapanlar bu gibi menfi kuvvetleri çıktığı noktada 


ezecek kudret ve kabiliyete ve tedbire maliktirler.* 
Atatürk 


17 Kasim seçimleri 


Muhtar, köy, belediye, il meclisleri seçimleri önümüzdeki Kasım ayında yapılacak. Partiler bu seçim kampanyasına başladılar bile. Bu seçimler, söz yok, geniş yığınları çok yakından ilgilendirmektedir. Bu ilgi, yeni yersel seçimler kanunuyla bir kat daha artıyor. 

Yeni seçim kanunu olumlu ve olumsuz yönleriyle şöyledir: Muhtar, köy ihtiyar heyetleri gizli oyla, doğrudan doğruya ve çoğunluk sistemiyle seçilecek, Partiler aday gösteremiyecek. Halk, adaylarını kendisi koyacak. Bu, oldukça demokratik bir seçim sistemidir. Belediye ve il meclisleri seçimleri nisbi sistemle olacak, belediye başkanları da doğrudan doğruya seçilecek. Bu da eskisine kıyasla ileri ilkelere dayanır. Yalnız belediye; il meclisi başkanlıklarına partiler aday gösterebileceklerdir. 

Hükümet, genel seçimlerde uyguladığı antidemokratik bir usulü yersel seçimlere: de sokuyor. 15 ilde teşkilât kurmamış, il ve genel kongrelerini yapmamış olan partiler bu seçimlere giremiyeceklerdir. Böylece, seçimler ortak hükümet partilerinin, bir de düşükleri, kafatasçıları, faşistleri çatısı altında topliyan A. P. nin tekeline bırakılıyor. Öle yanda, emekçi yığınların ilgisini toplıyan bir parti, meselâ İşçi Partisi, böylece seçimlerin dışına atılmış oluyor. Böyle bir şey Anayasaya aykırıdır. 

Bu yersel seçimlerde de, genel seçimlerde olduğu gibi, seçmen olabilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak gerek. Oysa, 19-unda gençler askere çağırılıyor. 
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Üniversiteliler, askerler oy hakkından yoksun ediliyor. Böyle bir şey de, gene 27 Mayıs düşmanlarının, demokrasi düşmanlarının işine yarıyor. 

Ortada çelişik, Anayasaya aykırı bir durum var. Ortak hükümet sıkıyönetimi uzattı. Sikiyönetimli seçim kampanyası, seçmenlerle, halkımızın ezici çoğunluğuyla alay. etmektir. Halkın sürü sürü dertleri, istekleri var. Bu istekler, bu dertler. seçimlerde ortaya dökülmezse, seçimler demokratik olmaktan çıkar. Bugün bu dertleri, halkın isteklerini yansılıyacak gazeteleri, dergileri sıkıyönetim komutanları kapatmıştır. Oysa, öte yanda düşüklerin öc alma politikalarını yayan, kafatasçıların Anayasa düşmanlığını körükliyen Yeni Istanbul gibi gazeteler serbest serbest çıkıyor. Böylesine ters bir durumda geniş yığınların en yakın, en canlı isteklerini dile getirmek pek zordur. 

Yol, su, ışık, yakıt, hastane, doğum, mezar, pazarda fiyatların kontorolü, ev. kiraları, gecekondu, işsizlik ve saymakla bitmiyen dertler seçimlerde kendiliğinden ortaya dökülür. Halkın eli-kolu Anayasaya aykırı hükümet kararlarıyla, kanunlarla, sıkıyönetimlerle bağlanırsa, bu dertleri çözümlemek, onlara çözüm yolları bulmak mümkün değildir. 

Görülüyor ki, halk bu seçimlere eşitsizlik içinde, Anayasaya aykırı koşullar içinde giriyor. Bu çıkmazı açmak, oy avcılarına yem olmamak; özellikle düşükleri, 27 Mayıs düşmanlarını, AP. nin intikamcı elebaşılarını yenilgiye uğratmak için bütün ilerici, yurtsever güçlerin, dernek ve örgütlerin, sendikaların elbirliği etmesi gerek. Halk düşmanlarına oy vermemelidir. Halk, kendisinin güvendiği, namusuna inandığı kimseleri tutmalıdır. Her araçla, her suretle oy avcılarının, halk düşmanlarının maskeleri düşürülmelidir. 
Bunun için elele vermek gerek. Teşkilâtsız, savaşsız seçim yapılamaz. 

M. Derince 


Hürriyeti ve gerçeği sevmüyen kimse güçlü bir insan olabilir, ama büyük insan olamaz. 
Volter 


Sarı sendikacılık 


Son- günlerde, «sarr sendika» «sarı sendikacılar» deyimi işçiler arasında sık sık geçiyor. «Sarı sendikacılar patronlarla anlaştı. San sendikacılar sendikaları parçalıyor» sözleri, basında da, işçiler arasında da sık sık tekrarlanıyor. 
Örneğin, 18 Ağustos tarihli güzetelerden birinde “ilşçiler sendikacılarla kavga ettiler» başlığı altında şöyle bir haber veriliyordu:-Hasköy Yün İplik Fabrikasında işletme âmirleri, işyerinde sarı sendika kurmaya kalkışmışlar ve işçileri bu sendikaya üye olmaya zorlamışlardır. İşçiler, İstanbul Tekstil Sendikasından ayrılmak istemediklerinden , fabrika önünde toplanmışlar ve durumu protesto etmişlerdir: İşçileri: sarı sendikaya kaydetmek istiyen patronun adamları bu işe karşı duran: işçilere kalleşçe saldırmışlar ve aralarından yedisini döverek yaralamışlardır.» 


© 
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Sar söndikacılığın ne olduğu gazetenin verdiği bu haberden azçök anlaşılmaktadır. Sarı sendikacılar patrona açık veya gizli olarak bağlı sözüm önü sehdikacılardır. Gayeleri de işçiye değil, patrona hizmettir. Daha doğrusu patronun, işçileri istediği gibi sömürmesini kolaylaştırmaktır. Bunun için başlıca yollar, işçi birliğini parçalamak ve patrona bağlı olanların idaresinde sarı sendikalar kurmaktır. Bu iş için patronlar kesenin ağzını kolaylıkla açarlar. Yalan propaganda ve rüşvetle adam satın almak için parayı esirgemezler. Sam sendikacılar yerine göre yalan dolanla, yerine göre rüşvetle işçiyi kandirip teşkilatlarına alamadılar mı, yukardaki haberde de görüldüğü gibi, işi zorbalığa vururlar. Yani dayakla, sopa ile işçiyi yıldırmak ve önu zorla öz sendikasından ayırmak yoluna saparlar. Amerikada, patronlar, işçiyi yıldırmak ve sarı sendikalara kaydolmaya zorlamak için gangsterleri bile kullamılar. Hatta patronlar orada bazı sendikaların başına işçiyi haraca kesen azılı kanlı katil gangsterleri yerleştirmeye bile muvaffak olmuşlardır. 
Amerikan Taşıt İşçileri Sendikası bunlar arasında sayılabilir. Bu sendikanın başında bulunan gangsterler son zamanlarda işi öylesine azıtular ki, Amerikan Kongresi bu dendikade olup bitenleri incelemek üzere bir komisyon kurmak zorunda kaldı. 

Bizde patronları sarı sendikalar kurmaya zorliyan sebeplerden biri de, Sendikalar Kanununun bir hükmüdür” Buna göre, patronla toplu sözleşme imzalama hakkı: işçi çoğunluğunu elinde tutan sendika idare heyelinindir. 
Patronlar. bir iş kolunda mevcut sendikayı parçalayıp çoğunluğu sarr sendikalara cekebilmenin: yolunu buldular mi, toplu sözleşmeyi kendi adamları ile imzahyacaklar ve işçileri daha kolayca ve geniş ölçüde sömürme imkânım bulacaklardır demektir. Ama kanundaki bu hüküm bir yönden de işçi ve sendikacılara birleşmenin: çoğunluğu elde tutmanın ve toplu” sözleşmede patrona karşı birlikte çıkmanın kaçınılmazlığını hatırlatıyor. Çoğunluk ve birlik neredeyse, patron o sendika ile oturup konuşmak zorundadır. Bu olay da şuurlu işçilerin, işçiye bağlı sendikacıların uyanık durmaları, birliği, çoğunluğu elden çıkarmamaları gerektiğini ortaya koyar. “Birlik kuvvetlirə diyen Atasözü bu alanda da kıymetinden bir şey kaybetmiş değildir. 

A, Kaya 


Ağanın malı çıkar, uşağın cani. 
Atasözü 


Halkın geçim dertleri 


İşsizlik bir yandan, pahahlık öbür yandan milletin belini büküyor. Eylül ayı başında, Türkiye Borsalar — Odalar Birliği'nin verdiği rakamlar, yetersiz olmakla beraber, gene de insanın gözünü korkutuyor Son aylar içinde fiyatlar; geçen yılın aynı aylarına kıyasla W/, 8 artmıştir. Geçim geçen yıla kiyasla gok daha zorlaşmıştır. Fiyatlar, geçim indirimi yükseldiği halde, aylıklar, gündelikler, isçilerin, memurların, ömeklilerin eline geçen para 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artmamıştır, Tamtersine; bu yıl konulan yeni ve dolaylı vergilerle: işçinin, memurün, esnafın eline geçen para” daha bereketsiz olmuştur. Geniş köylü yığınlarının hali büsübütün beterdir: Ankara, Konya ovalarında: bu “yıl ekinler bereketli oldu?Oldübama, kaç yıldır borç yiyen, ödünç-yiyen köylünün gene eli böğründedir. Alivrecisi, ağası, tefecisi, tüccarı çoktan borçlu köylünün harmanını üleştiler. Ziraat Bankası jandarmayla köylünün kapısındadır. Bu yılki: bereket, geniş köylü yığınlarının belini doğrultmaktan çok. uzaktır. 
Düzen öyle. Çukurovada, iki milyon çeltikçi köylü, ortak hükümetin ters politikası yüzünden, yalnız ağaları, zahire tüccarlarınıve yabancıları kayırması yüzünden, çok çetin bir duruma düşmüşlerdir. 

Köylerden kentlere akının ardı arası kesilmiyor. Köy, toprak doyursaydı, millet evini-barkını bırakıp iş aramak için yollara dökülmezdi. Ağaların baskısından, zorbalığından kaçanlar, kentlerde fabrika kapılarına dayanıyor. 
İş yok. Gelenlerin çoğu geri dönüyor. Yollarda perişan oluyor. Çalışma Bakanının açıkladığına göre, bugün şehirlerde 1,5 milyon işsiz vardır. Bu sayı dile kolay gelir. Memlekette iş bulamıyan işsizler, memleket dışında rızklarını aramıya çıkıyorlar. İş ve İşçi Bulma Kurumunun verdiği sayılara göre, Bau Almanyaya gitmek için 100 bin kişi sıra bekliyor. Batı Almanyadaki işçilerin durumu da başka bir cehennem: Türkiye Ortak Pazara girdikten sonra bunların durumu daha da kötüleşecektir. Ortak Pazar anlaşması, Batılı tekellere, Batı Alman fabrikatörlerine Türkiyeden ucuz işgi çekmek serbestliğini sağlıyor. 

Emekçi halkın belini büken bir zorluk da ev derdidir. İzmir, İstanbul, Adana, Ankara gibi büyük kentlerde, işçi yataklarında, emekçilerin pek çoğu gecekondularda oturuyor, 250 bin gecekonduda 1,5 milyon insan yaşıyor. 
Ankarada her yüz kişiden 45'i, Istanbulda 21'i, İzmirde ise 18'i gecekondularda ömür eskitir. Bu gecekonduların, eski çürük evlerin çoğunda mutfak yoktur, banyo yoktur, havagazı yoktur. Ankarada işçi evlerinin 9/g 46'sında helâ, 9/4, 60'inda akar su yoktur. 

Doktor derdi, hastane derdi, ebe derdi. Saymakla bitmiyen dertler. İşçi, köylü, çocuklarını okutamıyor. Okul ve okuma derdi. Ortak hükümetin bu dertlerle ilgilendiği yok. Ev sıkıntısını gidermek için 120 bin konut yapılması gerkiyordu daha 1960 yılında. Hükümet oralı değil. Çiğli'de, Merzifon'da, yurdun dört bucağında Amerikalılarla hava alanları kuruyor. Çimentoyu, yapı malzemelerini, parayı oralara harcıyor. Öte yanda. Istanbul, Belediye Başkanı Uğur, «Gecekondu polisi» kurmakla, halkın, işçilerin ev dertlerini «çözmek» istiyor. 

Geniş emekçi. yığınların karşısına, halkın ezici çoğunluğunun karşısına evsizlik, ev kiraları, pahalılık, işsizlik bütün korkunçluğuyla dikilmiştir. 
Bunların üstüne de hükümetin koyduğu ve yenilerini: koymıya hazırlandığı ağır vergiler biniyor. Bütün bunlar çözüm bekliyor. Bunların elbirliğiyle, savaşımla,. teşkilâtlı çabalarla çözümlenebileceğine halkın değişik. yığınları 


hergün biraz daha inanıyor. C. Babacan 
Altın leğenin kan kusana ne faydası var? Atasözü 


Duisburg deyip de geçme. Bizimkilerin birçoğu orada yaşar. Yer altında köstebek yuvası, yer üstünde sila özlemi... 

Tatilimin bir haftasını Demirci'nin bekâr odasında geçirdim. Geldiğimin ikinci akşamı idi. Demirci, arkadaşlar gittikten sonra, yastığının altından bir tomar çıkardı ve:eYurtta ne var, ne yok diye birbirimize sual ederiz.» 
dedi. “İşte, al oku!. Avanoz'dan 10 kişi çıktıktı. Üçü buraya geldi, yedisi yurtta çil yavrusu gibi dağıldı. Bak, onlar ne yazar.» 

Tomardan bir mektup çektim: 

«Ulan Demirci, yıktın bizi buralara, çektin gittin ... Eğer yurdu unut muşsan, ananın sütü haram olsun. Ben İstanbulda kaldım. Ayıcı Hamdi İzmite geğti ... Burada, parklarda, yığınla millet yatıp kalkar, iş arar. 
200 bini de sizin yolu tutma heveslisi ... Ben önce de söyledim : “Kendi 
yurdumda iş bulamazsam, nideyim elin işini?” Bu benim sözüm. Seninki 


başka oldu ... Haftada 50 lira kazanıyorum. Doğrusu ya, ekmek parasına bile yetmiyor. Bir han odasında 15 kişi kalıyoruz. Dişimi sıkıyorum sıkıyorum da, gıcırdıyor ... İşte böyle Demirci. Bize haber salmayı unutma. Kara 


gözlerinden hasretle öperim . . » 

Adı geçen Ayıcı Hamdinin İzmit damğalı mektubunu bulmak güç olmadı. 
Ayıcı hiç de adma uymıyan bir dille yazmasını bilmiş: 

«Demirci kardeş, sen mi haklısın, biz mi haklıyız, bilmem. Bakalım, ilerde görürüz. Şu kadarı var ki, 5—6 ay oluyor, işime son verdiler. Halbuki bizimki ile çocukları da getirtmiştim. Sen olsan ne yapardın acaba? Bunu çok düşündüm... Araya taraya bir hafta önce 8 lira yevmiye ile bir iş buldum. Günde 
12 saat çalışıyorum . . . Şimdi, bizim oğlana da bir iş arıyorum. Yoksa nasıl 
geçiniriz beş kişi? . . . İş bulmak da çok güç. Arayan arayanâ . . ; Geçen gün arkadaşlar okudular. Çalışma Bakanı bile “1,5 milyon işsiz var” demiş. Bu ne kadar eder, pek kestiremedim. Acaba, bizim Avanözun kaç mislidir? ... Bu işsizliğin sonu ne olacak? İş olmazsa, sonumuz felaket . . ə 

Ayıcı Hamdinin mektubundan sonra Demirciye baktım. Elini uzatarak mavi bir zarf gösterdi :<Şunu» dedi, «şunu oku hele bir...» Kenarları kirmızı-beyaz kesik çizgilerle çevreli zarfı açtım: 

€... Ödleksin Demirci; ödlek'. .. Hem ödlek ve hem de kendi postuna düşkünün birisin. Kendine az buçuk bir iş buldun diye, “yurttakiler ne yapar” aklına gelmez oldu. Bil ki, milletin gözü açıldı da açıldı . . . Avrüupayı görmedik diye adamdan sayılmaz miyız sanıyorsun? Gel de Adanayr gör. Senin benim gibi topraksızların yürüyüşünü bir görseydin! . . . Fırın işçilerinin çarpışmasını bir görseydin! ... Temizlik işçilerinin grevini bir görseydin ... Tevatür işler oluyor; ödlek oğlum ! Tevatür işler oluyor. Amma yetmez. Daha büyükleri gerek. Hem de daha sık olmalı. Olacak da! Bu sürer gider artık. Zaten sürüp de gitmeli. Yoksa bizi sürerler alimallah!.. » 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Demirci. ödlek değildir. Batı Almanyada, Hambom'da, kömür madenlerinde, Türk madencilerinin ilk grevini o hazırlayıp yönelmiştir. 
Duisburg deyip de geçme . . . Bizimkilerin birçoğu orada yaşar. 
Güvercin 


İnsan zamandan yakınmamalıdır. Bunun bir faydası yok. Zaman kötü, peki, anladık, insanın işt onu iyileştirmektir işte. 
Tomas Karleyl 


Suphi Kaner kendine niçin kıydı? 


Yerli filimlerimizin şen, güleryüzlü bir artisti vardı. Bu genç sanatçı; beyaz perdeden. kuvvetli esprileri, komik hareketleri ile seyircilere neşe ve kahkaha saçardı. Sanatsever halk bu kabiliyetli komedyene öylesine bağlanmıştı ki, onsuz, yerli filim çevrilmez olmuştu. Filim artisti Suphi Kaner, bir yandan kendini halka sevdirmiş, bir yandan da filim prodüktörlerine kendini kabul ettirmişti. 

Bu kıymetli sanatçımız bundan böyle beyaz perdede görünmiyecek. Yeni eserlerle halkı güldüremiyecek. Ama şüphe yok ki düşündürmeye devam edecek, Çünkü kıymetli sanatçımız intihar etti. Ve intiharının altında da düşündürücü bazı sebepler saklıdır. 

Evvelâ sanatçının hayatından başlıyalım: Kaner tam bir halk çocuğudur. 
Telefon hat bekçisi Ömer Kanerin oğludur. Daha çocukken evine yardım etmek: için hayata atıldı, Sokaklarda karamelâ sattı. İlk gençliğinde yine evine yardım etmek için kunduracı çıraklığı, elektrik tamirciliği, marangoz çıraklığı,. Şehzadebaşı sinemalarında gazozculuk yapu. Sokaklarda gazele satu. 1954 te Yeşilçam sokağındaki filim şirketlerinde hademelik yaptı. 
Günün birinde bu sempatik ve çalışkan gence bir figüranlık verdiler. Suphi Kanerin filim arlistliği işte böyle başladı. Kaner 110 kadar filimde rol aldı. 
Sanatçı; geliştikçe yurttaşlık anlayışı, sosyal görüşleri de gelişiyordu. Turgut Demirağ gibi milyoner patronların, paralarına dayanarak sanatçıları ezmelerine, onları otomat haline getirmelerine karşi duruyordu. Sermayecilerin baskısına karşı sanatçı şahsiyetini koruyor ve haklarını çiğnetmiyordu. 
Bunun içindir ki, başında Turgut Demirağın bulunduğu “Prodüktörler Cemiyeti İdare Heyeti» Kanere diş biliyordu. Onu ezmek, yok etmek, onun öteki sanatçılara da örnek olmasını önlemek: istiyordu. Günün birinde Prodüktörler: Cemiyeti İdare Heyeti sudan bir sebeple Kaneri aforoz etti: «Bundan: böyle: Kanere hiçbir filim şirketi iş vermiyecek, ve onun rol aldığı filimler de sinemalarda gösterilmiyecek Bu karar Kaneri ömür boyunca meslekten atmak, onu açlığa, sefalete mahküm. etmek demekti. Müneviyatı zaten bozuk olan sanatçı, bu darbeye dayanamadı ve hayatına son verdi. 

Kanerin intiharı büyük filim patronlarına karşı halk efkârında hiddet uyandırdı. Adanalılar Kaneri aforoz hareketine önayak olan Piros şirketinin 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filimlerini böykot ettiler. Bu şirketin filimleri bundan böyle Adanada oynaulmıyacak. Kanerin cenaze töreninde ise, hemen hemen bütün filim sanatçı ve işçileri hazır bulundular. Bu törende Kaneri ölüme sürükliyen büyük filim patronları suçlandırıldı. Filim artistleri ressam ve teknisyenleri terlipledikleri bir basın “toplantısında Prodüktörler Cemiyetini protesto ettiler; Cemiyet İdare Heyetinin, Anayasanın garantisi altinda ölün yurttaşın çalışma hakkını çiğnediğini belirttiler. İdare heyetinin mahkemeye verilmesini istediler, 


M. Üsküdarlı 


Irakta Kürtlere karşı açılan kanlı savaş 


Dergimizin ilk sayısında, yeni Irak hükümetinin Kürtlerle anlaşmak için giriştiği müzakereleri uzatma “yolunu tuttuğu, böylelikle vakit kazanmak, kendini toplamak, sonra Kasımın yolunu tutarak Kürtleri ezmek amacını güttüğü belirtilmişti. Olaylar bu tahmini doğruladı. Müzakereler devam ederken faşist Irak hükümeti Kürt mili kurtuluş kuvvetlerine bir ültimatom göndererek silahlarını bırakmalarını, başbuğlar Barzani'nin Irak hükümetine teslim olmasını, Kürdistana karşı Barzani kuvvetlerine katilan Irak ordusu asker ve subaylarının teslim edilmelerini istedi. İrak devleti içinde, demokratik hak isüyen, bu uğurda savaşan Kürtlerin; bu ültimatomu kabul edecekleri düşünülemezdi. Trak ordusu mevcudunun üçte ikisiyle; zırhlı birliklerinin yarısından fazlası, ağır topçusu, tepkili uçaklariyle' Kürtlerin üstüne saldırdı. Irak Savunma Bakanı bu hareketin cok kisa bir zamanda sona erecek bir «gezinti» olduğunu ilân etti. Fakat bu kanlı avantürün kolay bitmiyeceği, yaşamak istiyen, hak istiyen bir milletin kolay kolay dize getirilmiyeceği Baas faşistlerince de çabuk anlaşıldı. 

Temsileileri Bağdat hükümetiyle müzakere halindeyken ani olarak kahpece taarruza uğrayan Kürtler silâha sarıldılar. Savaş üç aydır bütün şiddetiyle devam ediyor. Kürt köy ve şehirleri ağır toplarla, uçak bombalariyle yakılıp yıkılıyor. Kaçan sivil halk mitralyöz ateşine tutuluyor: İhtiyarlar; kadınlar, çocuklar vahşice öldürülüyor. Halkı aç bırakmak için ekinler, hayvanlar yok ediliyor. 

Irak Baasçılarının giriştikleri bu kanlı savaş, Türk halkı arasında olduğu gibi, bütün barışsever Arap âleminde de nefretle karşılandı; Mısır ve Cezayir resmi çevreleri Kürtleri davalarında haklı bulduklarını bildirdiler, İlerici Arap basını bu hareketi yeriyor. Giriştikleri kanlı savaşta, Kürtlerin İraktan ayrılmak, Irak devletinin bütünlüğüne kastetmek istediklerini ilân eden Bağdat idarecileri kimseyi aldatamamışlardır. Lübnanda çıkan Eşşaab gazetesi Kürtlere karşı işlenen cinayetleri anlatarak şöyle diyor: «Bu barbarlık niçin? Kürtlerin Iraktan ayrılmak istedikleri uydurmasını bahane edenler süssunlar ... Siyasi çatışmalar roketlerle, toplarla, askeri uçaklarla, tanklarla halledilemez. Bizim kardeşlerimiz, oğullarımız olan Kürtler Arap dünyası için değerlidirler. Baasçı liderlerin Irakın birliğini yeniden kurmak gayretiyle harbi haklı göstermek için söyledikleri baştan sona kadar yalandır.» 
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Bağdat hükümeti! resmi bildirilerinde durmadan! Irak ordusunun «zafer lerinden» bahsetmektedir. Çeşitli tarafsız kaynaklardan sızan haberler ve üç aylık. savaşın: sonuçları bunu hiç de doğrulamıyor. Tersine, milli kurtuluş kurvetlerinin önemli bütün noktaları ellerinde- tuttukları, büyük: şehirler hariç. Irak Kürdistanının bütün bölgelerini kontrolleri altında: bulundurdukları, hükümet: kuvvetlerinin ağır kayıplar: verdiği ve yerinde saydığı bildirilmektedir. 

Iraklı idareciler Kürtlere karşı açtıkları bu kanlı savaşla kendilerini memleketin gerçek yurtsever kuvvetlerinden büsbütün tecrit etmiş oldular. 
Ordunun amâneviyatı bozuldu. asker kaçaklarının sayısı arttı. Kürtlere karşı harbin Kasımın: düşmesinin başlıca sebeplerinden biri olduğu gerçeğinin, Bağdat idarecilerinin zihnine gittikçe yer etmeğe başladığı “anlaşılıyor. 
Yunaytet Pres Ajansının bildirdiğine ve “gazetelerin yazdığına göre, İrak idarecileri şimdiden Barzani ile müzakere yolları aramağa başlamışlardır. 
Gerçekten de, Irak Savunma Bakanı geçenlerde Barzaniye haber göndererek, memleketi terketmesini, buna: karşılık -kendisine derhal beş milyon dinar verileceğini bildirmiştir. Evvelce. Barzaninin başını getirene yüzbin dinar vaadedilmişti; şimdi kendisine beş milyon teklif ediliyor. Görülüyor ki, bu milli kahramanın değeri bir hayli artmıştır, 

Bazı ajanslar Kürtlere karşı hareket plânının Irak, Suriye, Türkiye ve İran hükümetleriyle birlikte hazırlandığını, karma bir askeri heyetin Irakta harekâtı takip ettiğini, hattâ Türk hava kuvvetlerinin savaşa katıldıklarını. 
Türk. pilotlarının Kürt köylerini bombaladıklarını, Türkiyedeki Amerikan askeri hava birliklerinin bu harekâtta aktif rol oynadıklarını bildiriyorlar, Bir Türk vatandaşının bunlara inanması zordur. Fakat bazı olaylar ve resmi demeçler. bunları kesin olarak yalanlar: gibi değildir. Harekatun başladığı günlerde Gürselin başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu, Irak sınırımıza askeri birlikler yığılmaşına karar vermiş, sınır güvenliği için bunun gerekli. görüldüğü ileri sürülmüştü. Yine aynı günlerde, İçişleri Bakanı vilâyetlere bir tamim göndererek, Barzaniye sempatisinden şüphe edilen Kürt yurttaşlarımıza karşı şiddetle mücadeleye geçilmesini emretti. Çok geçmeden, Barzani ile sözde münasebetleri bahane edilerek, Kürt yurttaşlarımız. arasında geniş ölçüde tevkiflere girişildi. Dışişleri Bakanı Erkin «Irak hükümetinin talebiyle üç kişiden mürekkep bir telsiz irtibat heyetimizin bundan bir müddet evvel Iraka gönderildiğini» açıkladı. 

Kore sergüzeştini Irakta tekrarlamak çok tehlikeli bir iştir. Kore Türkiyeden uzaktı, İrak bize komşudur. Üstelik bu yakınlık sadece coğrafi bir yakınlık değildir; Kürtler halkımızın beşte birini teşkil etmektedir. 

Kürtlere karşı savaş Yakın ve Ortadoğuda zaten gergin olan havayı bir kat daha ağırlaştırmıştır. Kendi çıkarları için bu durumu fırsat bilen emperyalistler harbi körüklemekte, Irak faşistlerini desteklemektedirler. Son günlerde Amerikanın Ivaka altı milyon dolarlık kredi açması boşuna değildir. 

Irakta Kürtlere karşı girişilen imha harbi şimdi yalnız komşu devletleri, komşu halkları ilgilendirmekle kalmıyor. Bir milleti yoketme amacinı güden bu kanlı hareket. Birleşmiş Milletler Anayasasının yasak ettiği bir cinayettir ve milletlerarası bir dâva konusudur. Dünyada demokratik haklari ve barışı 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savunan herkes Irak faşistlerini suçlandırmaktadır. Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı ve Kürt Silâhlı Kuvvetleri Başkomutanı Mustafa Barzani Cenevredeki «Milletlerarası Kızılhaç Yüzüncü Yıl Kongresi» ne bir mesajla başvurmuştur. Mesajda, Irak Baasçılarının işledikleri cinayetleri yakından görecek bir heyetin Kürdistana gönderilmesi, yaralılara; aç bırakılan çocuklara, ihtiyarlara, kadınlara, evsiz barksız bırakılan “halka: yardım: edilmesi rica edilmektedir. Bu mesaj Irak Baasçılarına karşı delegelerde derin bir nefret uyandırmıştır. 

Hüseyin Göker 


İnsanlar ancak hayvanlara; yaraşır şartlar altına sokulunca, ayaklanmaktan veya gerçekten hayvana dönmekten başka yapacakları bir şey kalmaz. 


Hür Cezayirin ilk anayasası 


Uzun ve kanlı bir savaştan sonra bağımsızlığına kavuşan Cezayir halki yeni bir hayata doğru sağlam ve kesin adımlar atıyor. Memleketin gelişmesini engelliyen sömürge boyunduruğu kırıldı. Ekonomik ve sosyal alanlarda ileri hamleler devri başladı. 

Memlekette “Toprak işliyenindir. prensipine dayanan köklü bir toprak reformuna girişilmiştir. Sömürgecilerin ve yerli büyük töprak ağalarının ellerindeki geniş topraklar alınarak, topraksız veya az topraklı köylülere veriliyor. Şehirlerde, köylerde kendi kendini yönetici Komiteler kuruldu. 
Memleketin ekonomik bağımsızlığını sağlamak, milli bağımsızlığını kuvvetlendirmek için esaslı tedbirler alındı, sömürgecilik artıklarının tamamiyle temizlenmesi yölunda geniş adımlar atıldı. Milli sanayiin geliştirilmesi ön plâna alındı. 1964 yılında devlet iktisadi sektörünün özel sektörden daha kuvvetli bir hale getirileceği ve memleket ekonomisinin temel sektörü olacağı resmen açıklandı. 

Ahmet Benbella'nın başkanlığı altındaki Cezayir Demokratik Halk Hükümeli halk inisyatifinin, halk yaratıcılığının değerini kavramış ve bunu kanunlarla da teyid etmiş bulunuyor. 1963 Ağustosunda Cezayir Kurucu Meclisince kabul edilen ve halk tarafından büyük bir çoğunlukla onaylanan ilk Anayasa, halkın yaratıcı gücünü ve yararını gözönünde tutan, memleketin bugünkü sosyal ve ekonomik şartlarına uygun, demokratik bir Anayasadır. 
Bu temel kanunun onuncu maddesinde Cezayir Cumhuriyetinin ana hedefleri şöyle çizilmiştir: 

1. Öncü kolu fellâhlar (köylüler), emekçi yığınları, aydınlar olan halkın iktidarı elinde tutması, 


2. Bir sosyalist demokrasinin kurulması, insanı sömürmenin her şekline karşı mücadele. 


3. Sömürgecilik izlerinin tamamiyle ortadan kaldırılması ve insan haysiyetine tam bir saygı. 
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4. Her türlü diskriminasyona karşı, özellikle din ve ırk ayırımına dayanan şekline karşı mücadele. 

5. Bütün dünyada barış. 

Anayasa icra kuvvet ve yetkisini; aynı zamanda hükümet başkanı olan cumhurbaşkanına veriyor. Cumhurbaşkanı da doğrudan doğruya halk tarafından ve gizli oyla seçiliyor. Cumhurbaşkanının seçim süresi de, Milli Meclisinki gibi, beş yıldır. 

Milli Kurtuluş Cephesine Anayasada özel bir bölüm ayrılmış, Cezayirde sosyalizmi kurmak amacını güden bu siyasi teşkilâtın memleket politikasını tayin edici, devlet politikasına yön verici rolü belirtilmiştir. 

Cezayirin ilk Anayasası, kurtuluşu için kan döken bir halkin, zafer yemişlerini kendisine yabancı ve düşman kuvvetlerin toplamasına yol vermemek, kurtuluşu her bakımdan sağlamlaştırmak azminin ifadesidir. 

Mehmet Dinç 


Basından Yapraklar 
Cumhuriyet'ten : 
Siyahlar-Beyazlar 


Karaderililerin Vaşington” daki yürüyüşleri bütün dünyada yankılar uyandırdı. Bu ikiyüz bin kişilik «Hürriyet yürüyüşüne yeryüzünün her köşesinden insanlar da yürekleriyle katıldılar, türküler yaktılar, şiirler yazdılar. 

Türkiyede bile bu davranışın bu kadar büyük etkiler yaratacağını umar mıydınız? Kendi halkımıza köle muamelesi yapılmasını tabii gören nice kişiler, zenci haklarını savunarak kendi kendilerini tatmin yoluna sapmışlar. . . 
Bunun yanısıra, duygularımızın kaynakları ne olursa olsun, Türkiyede hemen hemen herkesin Amerikadaki ırk ayırımını kötülediğini söylemek yanlış olmaz. Okuyucularımızdan bu konuda çok güzel mektuplar alıyoruz. 
Ankarada Telefon Murakıbı B. Osman Yardım da bu konu üstüne duygulu bir şiir düzenleyip yollamış. Bu şiirin üç mısrar: 

«İçli şarkılarda umut umut yaşıyan 
Sıranda yıllar yılı kırbaç izi taşıyan 
Ve aydın günlere özlemli kişi . » 

Bu özlemli kişi, yalnız karaderili değildir. Vaşington”daki yürüyüşe beyazlar da katıldılar, Hem de ünlü beyazlar. Bunların arasında beyaz perdenin Holivut şöhretleri de var. 


İlhan Selçuk 
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Cumhuriyet'ten; 
Eveleme ... Geveleme ... 


«Oyu moyu astım-nefesini kestim.— tavana astım — Up dedi düştü — sandıkta pişti . . » Bil bakalım nedir bu? 
— Seçim! 


— Aferin oğlum ... afferin ... 
* 
«Kaza verdim bir akça — eti kemiğinden pekçe — ne kazan kaldı ne kepçe — kırk yıl oldu hâlâ kaynamadı .. » Bil bakalım nedir bu? 
— Demokrasi! 
— Aferin oğlum .. . afferin ... 
ök eYağmur yağdı, gök çatladı — yetmiş ikisinin ödü patladı — önden gitti baş toklu — arkasından beş toklu — onu verdim kasaba — onunu da katma hesaba — kurt kaptı birisini — birinin getirdim derisini ...» Bil bakalım nedir bu? 
— 27 Mayıs! 
— Aferin oğlum .. .aflerin... 
x 
«Birden ikiden — üçten dörtten — saydım seksen — üç yüz doksan — bu bize noksan — kafese soksan — fan, fin, bin . . .ə Bil bakalım nedir bu? 
— Dış yardım! 
— Aferin oğlum ... . afferin ..... 
a 
«Çin çin çikolata — hani bana limonata — limonata bitti — Ankaraya gitti — Ankarada ne yapacak — telli pabuç alacak — telli pabucu ne yapacak — düğünlerde bayramlarda  şıngır mıngır giyecek .. » Bil bakalım nedir bu? 
— Özel sektör! 
— Aferin oğlum . ... Afferin ... 
ök 
«Bu yaşta bu zekâ, doğrusu keka . . » Ortak fos — altın tas — tahtaya bas — tahta çürük — mıh tutmaz — ortak küçük — lâf tutmaz... Bil bakalım nedir bu? 
— Koalisyon! 
'— Aferin oğlum ... Afferin ... 


Al bakalım son bir tane dahâ: 

«Tahta tahta tamaşa — hoş geldin Kivram Paşa — Kivram Paşanın atları — kiril kirim kişniyor — iki bülbül oynuyor — birini vurdum düşürdüm — bana kanlısı diyorlar — getir kanın içeyim — Kayseriye kaçayımı — Kayserinin kilidi — dağı taşı bürüdü — eve gelen kim idi — Emin oğlu Musacık — elleri kolları kısacık . . .» Bil bakalım nedir bu? 

İşaret parmağımla gözümün altını çektim: 

— Aferin oğlum . . allerin ... aş 
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Bilmeceler: ı Cevaplar: 


Eveleme develeme, 


arsa yoksa çivileme, İsmet Paşa 
Uyusun da büyüsün ninnifi, 

tıpış tıpış yürüsün ninniiii. Koalisyon. 
Birbirine yan bakar, Alican-Feyzioğlu gözleri yürek yakar. çifti. 


Haneleri viranedir, hastaları divanedir, sözüne pek kulak asma F. Kerim Gökay 


zira hepsi teranedir. 
Doğan Nadi 


Yahanev gözüyle: 


Süddoyçe Zeitung'dan: 

«İhtilâlin yüksek askeri kumandanlaila: temas hakida hazırlandığını ileri süren Aydemir'i in iddiasında bir gerçek payı olmakla beraber, delillerle ispat edilememiştir.» 


The Times'den (Forum): 

«Türkiyenin yeni demokrasisinin iyi şeyler meydana gelirmediğine, ve onun devrilmesi gerektiğine (Talât Aydemirin) inanması için sadece üç aya ihtiyaç olmuştur. 

Bu arada 1961 Ekimindeki restorasyondan sonra demokrasinin iki tehlike geçirmiş olması belki de yaşamaya devam edeceğinin en büyük ümidini vermiştir. Burjuva siyasilerine, meydanın tamamen kendilerinin olmadığını belirtmek bakımından çok büyük neticeler alınmıştır. Kendilerinin kontrol edildiğini ve eğer bir şeyler yapmazlarsa, iş yapma vasıtalarının (iktidarın) 
ellerinden zorla alınacağını ka 06 


Yeni Zamanlar'dan: 

„Bir buçuk ay önce Türkiyeyi ziyaret eden Batı Almanya İktisadi İşbirliği İşleri Bakanı Valter Şeel «Türkiyenin ekonomik kalkınması için mutlak şartın köy ekonomisine sermaye yatırmak» olduğunu, sanayileşmekte acele etmemek 


gerektiğini söyledi. 

Riba İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtının gecenlerde Türkiye basinda yayınlanan raporu da aynı öğüdü veriyor. Profesör Siyavuşgil 15 Temmuz tarihli Yeni Sabah'da bu çeşit “dılar içyüzünü açığa vürarak şöyle yazıyor: 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«Bize yardım eden dostlarımızın her çeşit mal çıkaran güçlü sanayileri var. 
Bunun için onlar ancak kendi mallarına mümkün olduğu kadar fazla müşteri 


bulmak peşindedirler.'» 


France Observateur'den 


. . Bütün siyasi desteklerden yoksun olan ve aynı zamanda dev tüccarlara ve büyük toprak beylerine güven vermek kabiliyeti olmıyan ihtiyar İnönü aruk tam ve açık baskıya geçmiştir. Fakat Sovyetler Birliği ile Amerika arasındaki gerginliğin azalması onun siyasetine yardım etmemektedir. 
İnönünün bir yandan Amerikalılara, öte yandan içerdeki muhaliflere yaptığı şantaj bütün değerini kaybetmeğe yüz tutmuştur.» 


A dV 


Okuyucu mektubu : 


Tehlike hakikaten büyüktür 


Atatürkün ülkülerini, eserlerini hor gören gericiler, faşistler, bugün memleketimiz için en büyük tehlikedirler. Atatürk devrinde her baş kaldırışlarında ezilen gericiler, ne yazık ki, onun ölümünden sonra meydanı boş buldular, İnönü gericilerin amansız düşmanı olan Atatürkçüleri hükümetten uzaklaştıarak yerlerine onun düşmanlarını getirmekle işe başladı. Bu suretle faşistlere, faaliyetlerini artırmak, emellerini yürütmek için fırsat verildi. Halkın düşmanları onu kendi içinde boğmak için kuvvetlendiler, İşte bugün memleketi gh eden faşizm bu şekilde beslendi. 

Eskiden gizli çalışan gerici teşkilâtlar, halk düşmanı faaliyetlerini açığa vurmuşlardı. Onlar himaye ve teşvik gördüler. Kısa bir zamanda memleketi örümcek ağı gibi sardılar. Gerici PBe, ordu saflarına sızdilar ve idare cihazında yuvalandılar. Bu yayılma ve gelişme bilhassa Menderesin devrinde oldu. Gericilerin baş kaldırması, memleket için ciddi tehlike teşkil etmeğe başlamaları, yurdun uyanık kuvvetlerini, halkın çeşitli tabakalarını Du korkunç tehlike karşısında tek cephede birleştirdi; teşkilâtlanmağa, gericiliğe, 
faşizm tehliksesine karşı koymağa zorladı. İşte 27 Mayıs böyle doğdu. 27 
Mayısta, gericiler, Atatürkün ölümünden sonra en şiddetli şamarı Sair, Fakat, ne yazık ki, faşizm için sersemletici olan bu darbe, onun yeniden baş kaldırmasına engel olmadı. 

27 Mayıstan bir müddet sonra faşistler yine baştakilerin tavizci tutumuyla 
desteklendiler, şımardılar. Fakat karşılarına yine halkın ilerici kuvvetlerinin birlik cephesi dikildi. Savaş yine devam ediyor. 27 Mayısta oldğu gibi, bu savaşı, halka dayanan bu ilerici kuvvetler birliğinin kazanacağına inanıyoruz. 
Çünkü Türk gencinin, ilerici Türk subayının ve bütün Türk halkının, Atatürkün şu sözlerini unutmadıklarına inanıyoruz: 
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«, .. memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hiyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet fakrüzaruret içinde, harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!» 


İzmit-Sapanca A. Said 
KU lta 
Hikâye: 
Eksik 


Sakalı göğsünde. Yaşı yetmiş derler ama, işi bitmemiş daha. Çelebi bir adam. Belli, görmüş, geçirmiş. Bir kenara üç kuruş koyamadığı da belli. 
Perişan. 

Günün uzunu, sanal erbabının uğradığı kahvede pineklerdi. Yarım sigarayı bile katık ederdi. Bekri değildi. Lâfına kesattı, Hep düşünürdü. Herhalde beynini kemiren bir şey vardı. 

Her sabah erkenden şehrin büyük parkına giderdi. Memleketin en büyük adamının heykeli buradaydı. Onun karşısındaki sıraya otururdu ihtiyar. İki elini bağlardı bastonunun sapında, çenesini de dayar, bakardı saatlerce. Sanki âşıku bu heykele. Durup durup bükerdi dudağını. «Olmaz» gibisine bir el savururdu. Derken rahatsızlanır, kalkar, uzaklaşırdı. Bu her gün böyle olurdu. 

Bu sabah yine geldi parka. Omuzunda küçük bir merdiven, cebinde de bir taşkalemi ile bir çekiç. Bu defa sıraya oturmadı. Kararlı bir hali vardı. Evvelâ merdiveni heykelin karnına dayadı. Ağır ağır tırmandı. Çıkardı cebinden taşkalemi ile çekici, Heykelin birer yumurtadan iri gözlerini işlemeğe başladı. 
Bunların orta yerini yontuyor, gözbebeği yapıyordu. Etrafa çakmaktaşı gibi kıymıklar sıçradı. Tikirlisi pek uzun sürmedi. O gözler aruk Romalı bir başın düz ve donuk gözlerine benzemiyor, bir güzel bakıyordu. 

İşte bu sırada yetişti park bekçisi. Paçasına yapışıp çekti. 

— Ne yapıyorsun, ihtiyar? 

— Hiç... 

— İn bakalım. Neci oluyorsun sen? 

İhtiyar indi. Üstünü başını silkeledi. Sükünetle cevap verdi: 

— Vaktiyle ben yapmıştım bu heykeli. Bir eksiği vardı da ... 

— Ne eksiği? 

— Kapalıydı gözleri, Onardım artık. Rahatladım ... 

— Ne onarması, dedi bekçi, oyup atmışsın gözlerini baksana! 

— Hayır, oymadım, dedi ihtiyar. Açtım. Açtım ki, emanet bıraktığı mem- 


leket ne halde, kendisi de görsün. 
F.E. 
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A, Kadir 


E. Karakoç 
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Siir Kösesi 


Dört Pencere 


Kuş ol, kardeş, beni şakı. 
Göğsümde dört kurşun yarası, göğsümde dört pencere. 

Bir pencere hürriyet yaylasına. 
Göğsümde dört pencere, 

bir pencere kardeşlik ormanına. 
Göğsümde dört pencere, 

bir pencere tokluk denizine. 
Göğsümde dört pencere, 

bir pencere dünya bahçesine. 


Kuş öl, kardeş, beni şakı, 

Bir tanesi bile kalmasın kapalı. 
Düşmesin bir damla kan toprağa. 
Kuş ol, kardeş, beni şakı, 
Silerlerse burdan Dir gün bu kanı, küş ol kardeş, beni şakı, 

kalk ayağa. 


Köyden Mektup 


Doğmamış çocukların dudakları sızılı 
Paramparça bizim uykularımız, 

Sarı öküz dargın girer ahıra 

Çağ türküsü değil türkülerimiz. 


Gün ağrılı doğar üstümüze 

Bereket Tanrı'nın bulutundadır, 

Bu kader başka kader kardaş 
Üyanırken daha bir utanır gözlerimiz. 


Tadı kalmadı kağnı gıcırlılarının 
Toprağın bereketi bereket değil, 
Değil var olmanın mutluluğu bu 
Ayakta uyuyor kırk bin köyümüz. 


ZIMBA MEMEDİN FENDİ 


AMERİKALILAR 
KAPI DISARI / 
BAŞIMIZA AĞA 
İSTEMİYORUZ, 


Kim ki BOĞMAK İSTER 
MİLLİ HÜR SESİ 

YERİDİR ER GEÇ 
EGP TENEKESİ 


